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Gặp gỡ Andrea Riccardi

THỨ HAI, NGÀY 5 THÁNG 6

Phần đầu tiên của buổi sáng thứ 
Hai, ngày 5 tháng Sáu, là gặp gỡ 
với Andrea Riccardi. Ông là một 
trong những gương mặt giáo dân 
nổi tiếng của Kitô giáo ngày nay, 
trên phạm vi quốc tế, cả về tôn 
giáo lẫn chính trị. Ông được biết 
đến nhiều nhất với tư cách là người 
sáng lập cộng đoàn Sant’Egidio 
vào năm 1968. Với 60.000 thành 
viên đang hiện diện trên 70 quốc 
gia. Công việc dấn thân phục vụ 
người vô gia cư, người già, người 
di cư, v.v., đối thoại liên tôn và 
phục vụ hòa bình, với một linh 
đạo mạnh mẽ và cầu nguyện cộng 
đoàn dành cho những nguyên 
nhân vĩ đại của con người và của 
Thiên Chúa.
Ấn phẩm mới nhất của ông: 
“L’Église brûle: Crise et avenir du 
christianisme” (Cerf, 2022). Tạm 
dịch: “Giáo hội bùng cháy: khủng 
hoảng và tương lai của Kitô giáo”.

Andrea Riccardi đi cùng với 
Gianni La Bella, sử gia (giáo viên 
tại Đại học Modena), chịu trách 
nhiệm về khu vực Mỹ Latinh (đặc 
biệt là các cuộc đàm phán ngoại 
giao ở Colombia với FARC).

Cha Dominique Greiner, tổng biên tập tờ “La 
Croix”, chia sẻ với chúng ta những điểm quan 
trọng về thời gian gặp gỡ này.

Làm nên lịch sử bằng sức mạnh của kẻ yếu!
Không buông xuôi trước sự cam chịu, nhận ra 
các dấu hiệu của thời đại, thổi bùng ngọn gió 
của tình huynh đệ: đây là ba lời kêu gọi mà 
Andrea Riccardi đã gửi tới Hội đồng Tổng Tu 
nghị.

“Chúng ta cam chịu sự tàn lụi như đó là định 
mệnh. Bao gồm cả trong Giáo hội”, André 
Riccardi lưu ý trong bài phát biểu gửi tới Tổng 
Tu nghị, sáng thứ Hai ngày 5 tháng Sáu. Vấn 
đề không phải là phủ nhận những cuộc khủng 
hoảng mà chúng ta đang phải chịu đựng, 
nhưng là đáp trả lại những vấn đề đó. Phải 
sống những điều này từ nội tâm với niềm hăng 
say và sự táo bạo, người sáng lập cộng đồng 
San Egidio chỉ rõ. Không được nhầm lẫn trong 
cách đối phó với nó. Quả thực có hai cám dỗ 
đang chực chờ chúng ta: thứ nhất là từ bỏ trách 
nhiệm, cam chịu, bỏ mặc lịch sử bằng cách tự 
thu mình lại, giam mình trong bong bóng tu sĩ, 
vì sợ một lịch sử quá vĩ đại, quá kinh khủng… 
thứ hai là đó là tham gia vào một trận chiến 
trực diện, điều này cho chúng ta cảm giác như 
đang sống, nhưng trên thực tế, nó lại khiến 
chúng ta trở thành tù nhân của tinh thần thế 
gian bằng cách thêm xung đột vào xung đột.
Có thể có hướng giải quyết khác. Andrea 

Riccardi gợi ý: “Chúng ta phải sống với thực 
tế của thế giới như một người đang hấp hối. 
Ông giải thích, sự hấp hối không phải là cái 
chết, đó là sự đấu tranh, dù cho khi đó cái chết 
cận kề. Chúng ta cần phải tin tưởng vào tương 
lai mà Thiên Chúa đang mở ra và Ngài hiện 
diện trong những cuộc hẹn của lịch sử! Để 
làm được điều này, chúng ta phải kết nối với 
lời kêu gọi của Gaudium et Spes (Niềm vui 
và Hy vọng): “truy tìm các dấu chỉ của thời 
đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của Tin 
Mừng”. Để không nhượng bộ các ngôn sứ của 
sự bất hạnh trong thời đại chúng ta, cần phải 
giải thích lịch sử đương đại về mặt thần học 
trong tất cả sự phức tạp của nó!

Hòa bình là một trong những lời kêu gọi thống 
thiết của thời đại chúng ta, trong khi thời đại 
chúng ta rất tự mãn về chiến tranh. Để đối mặt 
với nó, Andrea Riccardi yêu cầu chúng ta lắng 
nghe thông điệp ‘Fratelli tutti’ của Đức Thánh 
Cha Phanxicô. Đó là thách thức về hòa bình, 
chúng ta phải tiếp cận nó một cách đau đớn, 
bằng tay không... Theo cách đó, các cộng đoàn 
chúng ta được kêu gọi trở thành hạt giống của 
tình huynh đệ, của truyền thông, của đối thoại 
trong những khỏang không lạnh lẽo và bao la 
của một nhân loại bị toàn cầu hóa và chia rẽ. 
Chính với sức mạnh của kẻ yếu, chúng ta có 
thể viết nên lịch sử và trở thành nghệ nhân của 
hòa bình.

Triều đại Thiên Chúa đang đến gần
Sống và loan báo niềm hy vọng của Tin Mừng



Sự kinh ngạc
CỦA CHA NGUYỄN CHI ÁI, GIÁO VIÊN 
ĐẠI HỌC ASSUMPTION (WORCESTER), 
ĐIỀU PHỐI VIÊN TỔNG TU NGHỊ.

“Hãy cứu lấy toàn thể nhân loại bằng tình huynh đệ và 
lời cầu nguyện.”
Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng 
Sant’Egidio, đã làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự nhiệt 

huyết và sự hiểu biết của ông về tình hình chính trị ở Congo. Theo giáo 
huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, Riccardi mời gọi chúng ta cứu toàn 
thể nhân loại bằng con đường huynh đệ và cầu nguyện. Theo nhà sử 
học người Ý đây, toàn cầu hóa dẫn con người đến tình trạng dễ bị tổn 
thương. Đối mặt với sự mong manh này, chúng ta cần chăm sóc một con 
người như thể chúng ta chăm sóc toàn thể nhân loại. Khi chúng ta cầu 
nguyện, cá nhân hay cộng đoàn, chúng ta cầu nguyện cho toàn thể thế 
giới. Lời cầu nguyện của chúng ta là một cuộc nổi dậy chống lại chiến 
tranh vốn là mẹ của đau khổ. Không có cách nào khác, chiến tranh 
không thể cải thiện cuộc sống của thế giới. Do đó, hòa bình là bổn phận 
của chúng ta và Tin Mừng là vũ khí của chúng ta. Về phương diện này, 
Kitô giáo mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi.

Sự kinh ngạc
CỦA CHA WILFRID KIBANDA, HIỆU 
TRƯỞNG ĐẠI HỌC ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Ở 
CONGO (UAC), BUTEMBO

“KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHẾT.”
Andréa Riccardi tuyên bố sự đồng cảm đối với Đặc 
sủng của Dòng Đức Mẹ Lên Trời, đó là cái nhìn tròn 
vẹn về thế giới. Đối với ông ấy, một Hội dòng quốc 

tế là một cấu trúc toàn cầu hóa quy mô nhỏ. Vì thế, Tổng tu nghị không 
thể chỉ dựa trên nhu cầu của việc điều hành. Mà phải mở rộng tầm nhìn 
ra thế giới và đọc các dấu hiệu của thời đại. Đây không phải là một lời 
kêu gọi hãy đam mê những nguyên nhân vĩ đại của Thiên Chúa và của 
con người đó sao? Để trở thành dấu chỉ của Nước Tời trong một thế 
giới bị toàn cầu hóa cho điều tốt và cho điều xấu đó sao? Để trở thành 
dấu chỉ Hy vọng của Tin Mừng đó sao? Tính liên văn hóa được biểu lộ 
Tại Tổng Tu Nghị thứ 34 này chính là hiện thân của một nhân loại hiệp 
nhất trong sự đa dạng phong phú, của tình huynh đệ đáng mơ ước trong 
“Fratelli tutti”. Theo Riccardi, những dấu hiệu như vậy chỉ ra rằng lịch 
sử của Giáo hội chỉ mới bắt đầu. Dù cho Giáo hội đang hấp hối vì nạn 
lạm quyền và tiền bạc, thì cũng không được cam chịu với cái chết êm 
dịu, mà Giáo hội phải tiếp tục đấu tranh cho sự sống của mỗi con người. 
Tình huống bi thảm ở Kivu, nơi Dòng Đức Mẹ Lên Trời đã mất 4 anh 
em, là phòng thí nghiệm về lòng trung thành của Hội Dòng với niềm 
đam mê bảo vệ chính nghĩa của những con người không có tiếng nói. 
“Nước mắt sinh ra ước mơ cho tương lai…”
Cha Iulian Danca đã nói với chúng tôi ngày hôm qua: “Chính từ giữa lò 
lửa đã vang lên lời ca ngợi tuyệt vời của ba đứa trẻ.”

Những điều cha Alberto 
đã nghe:

1. Tôi nghe thấy lòng ao ước mạnh mẽ cần quyền tự 
chủ nhiều hơn trong các nhóm khác nhau: tự chủ về 
các nguồn lực kinh tế, trong các công việc tông đồ và 
trong quản trị. Thế thì, trong khi một số cộng đoàn 
vẫn có những công việc tông đồ quan trọng, những 
có ít nhân sự để đảm bảo tính liên tục của hoạt động. 
Trong bối cảnh hiện tại của Hội dòng, tôi tự hỏi liệu 
con đường có phải là tiến lên trong sự phụ thuộc lẫn 
nhau nhiều hơn giữa người này và người kia không. 
Vì vậy, chẳng hạn, trong quyết định mở hoặc đóng 
cửa một cộng đoàn hay một sứ vụ, hay trong việc 
cung cấp nguồn để phục vụ sứ vụ và liên đới, hay 
trong việc đào tạo các anh em có kỹ năng cần thiết 
để sống sự phụ thuộc lẫn nhau này, chẳng hạn như tài 
trợ cho các hoạt động với sự trợ giúp của các dự án 
được trình bày cho các cơ quan tài chính bên ngoài. 
Ở cấp độ này, đối với tôi, dường như chúng ta phải 
học hỏi từ những người giáo dân dấn thân, cách thực 
hiện các dự án của họ và làm cho chúng khả thi về 
mặt tài chính.
2. Các vị đã thường đề cập đến thực trạng của tính 
liên văn hóa. Chắc chắn cần phải định lượng các tác 
động của thực trạng này (đối với cộng đoàn gửi các 
anh em đến nơi khác và cộng đoàn tiếp nhận họ) 
trên cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta hiểu 
về việc đào tạo và đồng hành với các sứ vụ, về việc 
hãy chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc với nền 
văn hóa khác. Cũng thế ở cấp độ hiểu biết về đặc 
sủng. Sức mạnh truyền cảm hứng của đặc sủng đã 
được tác động như thế nào - thậm chí đã được biến 
đổi - khi đặc sủng được các anh em và các giáo dân ở 
Togo, Việt Nam, Madagascar, Colombia... đón nhận? 
Những tiềm năng mới nào đang xuất hiện? Nếu hiện 
diện tại Tổng Tu nghị này, Cha d’Alzon chắc chắn sẽ 
ngạc nhiên khi thấy nhận thức và xác tín của mình 
làm nảy sinh những sáng kiến ​​đa dạng như vậy. Để 
triển khai những khả năng chưa từng có trong đặc 
sủng của mình, Dòng Đức Mẹ Lên Trời cần những 
người cha và người mẹ thiêng liêng, gắn bó chặt chẽ 
với thực tại mà họ đang sống và cởi mở để bản thân 
được làm giàu bởi nền văn hóa của người khác. Họ 
được kêu gọi để truyền lại cho người khác sự sống và 
kho tàng họ đã nhận được, để chăm sóc những đứa 
con mà họ sinh ra. Họ phải sẵn sàng hy sinh cuộc đời 
của mình cho chúng. Nếu không có những người cha 
và người mẹ thiêng liêng này, sẽ khó tưởng tượng 
được việc truyền bá đặc sủng và phát sinh những ơn 
gọi cho Dòng Đức Mẹ Lên Trời (tu sĩ và giáo dân) để 
phục vụ Giáo hội.

Le mot du Jour
Trong tiến trình này, phù hợp chăng để dự 
trù một Tỉnh dòng châu Âu tách khỏi châu Á 
và châu Phi? 
Không phải hợp lý hơn tiến tới việc phân bổ 
lại Hội dòng nơi đó các Tỉnh dòng già cỗi kết 
hợp với các thực tại mới trẻ?



Giới thiệu về Tỉnh Dòng Châu Âu
TRÌNH BÀY BỞI CHA BENOÎT BIGARD VÀ GENEVIÈVE COUTURIER 

“Chúng ta nhận thấy hai chuyển đổi 
đáng kể trong Tỉnh Dòng: sự chuyển 
đổi Nam/Bắc (42% người Châu Âu, 
30% người Châu Á, 28% người Châu 
Phi) và sự chuyển đổi của những thế 
hệ (50% anh em trong Tỉnh Dòng đang 
trong giai đoạn đào tạo, và 97% trong 
số họ không phải là người Châu Âu). 
 

 

SỨ VỤ CHÍNH TRONG TỈNH DÒNG 
26 giáo xứ, 16 lưu xá cho các bạn trẻ, 11 
cộng đoàn dấn thân trong môi trường giáo 
dục, 11 nhà dành cho đào tạo, 8 nhà hưu 
dưỡng, 4 trung tâm tiếp đón, những dấn 
thân xã hội (tiếp đón, di dân, y tế, trẻ mồ 
côi, ONG…), trong lĩnh vực truyền thông 
(đặc biệt là Bayard), đại kết và đối thoại 

liên tôn.
Tỉnh dòng có 4 dự án lớn trình: Khách sạn 
cho người trẻ - Auberge Adveniat (Paris), 
Tập đoàn báo chí Bayard, Đồng hành / 
Accompagner (Brussels) và Trung tâm 
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Bucharest).

NHỮNG ĐIỂM LƯU TÂM 
- Đồng hành với những cộng đoàn gặp 
khó khăn để tìm ra những người đảm nhận 
trách nhiệm.
- Điều hành một Tỉnh dòng rộng lớn như 
vậy và những khó khăn trong việc liên lạc, 
trao đổi thông tin.
- Đào tạo (đặc biệt về sứ vụ và tông đồ) và 
học về chuyên ngành.
- Đào tạo về cách quản trị.
- Đào tạo, phòng ngừa và đồng hành những 
trường hợp bị xâm hại tình dục và ảnh 
hưởng đến tinh thần. 
- Đồng hành các dự án lớn công rất đa 
dạng.

“Giao thoa văn hóa” là một thách đố lớn 
cho những năm sắp tới: sự chuyển đổi, biến 
đổi của Tỉnh dòng cũng như việc loan báo 
Nước Trời là niềm hy vọng cho thế giới.

GIAO ƯỚC GIÁO DÂN - TU SĨ 
Tỉnh dòng Châu Âu rộng lớn và những 
hiện thức về Giao ước với giáo dân rất đa 
dạng.

Đối với phần châu Phi (Burkina Faso, 
Togo và Côte d’Ivoire), lịch sử đang được 
xây dựng, với các nhóm ở Ouagadougou 
và Sokodé.
Ở Châu Á, tại Việt Nam, trước hết là một 
cộng đồng ân nhân nâng đỡ các hoạt động 
tông đồ của các tu sĩ.
Ở Philippines vẫn còn nhiều sự phụ thuộc 
vào tu sĩ, ở Châu Âu, các nhóm được 
cấu trúc rõ ràng, ở Ý, Tây Ban Nha, Bỉ 
và Pháp. Cần lưu ý rằng đó là một thế hệ 
đang già đi... Một số nhóm tồn tại ở Pháp 
xung quanh một số cộng đoàn, có những 
nhómkhác thấy mình bị cô lập, xa cộng 
đoàn.
Ở Pháp, còn một hiệp hội khác, “Giao ước 
giáo dân Đức Mẹ Lên Trời”, đã tồn tại 
được 11 năm: gồm có 95 thành viên. Sứ vụ 
của họ là tập hợp giáo dân lại với nhau và 
điều hành hội Giao uớc giáo dân. Chúng 
tôi nhận thấy rằng một cấu trúc là điều cần 
thiết nhằm tổ chức một khóa đào tạo hoặc 
để điều hành.

Tỉnh Dòng Châu Âu gồm có 346 tu sĩ, có 50% đang 
độ tuổi làm việc.
Các tu sĩ Việt Nam (91) đông và trẻ hơn nhiều so với 
các tu sĩ Pháp (82).  
Có 190 tu sĩ trẻ đang trong thời gian đào tạo.
Phân bố tại 19 quốc gia trên 4 châu lục, các tu sĩ sống 
trong 51 cộng đoàn.

Theo logic này, có thích hợp 
để thấy trước một Tỉnh dòng 
Châu Âu bị ngắt kết nối với 
Châu Á và Châu Phi không? 
Sẽ không khôn ngoan hơn nếu 
tiến tới việc phân chia lại Tu 
hội nơi các Tỉnh dòng cũ sẽ 
được liên kết với các thực tại 
trẻ hơn?”

Tu sĩ trong lãnh thổ Tỉnh dòng
+ Tu sĩ tu học ngoài lãnh thổ tỉnh dòng



ĐỂ THEO DÕI TỔNG TU NGHỊ
- Trang web của Hội dòng www.assumptio.org, quản trị bởi cha 
Marcelo Marciel: <marcelomarciel1@gmail.com>
- Các trang Facebook: Chapitre Général de l’Assomption
- Youtube: Augustiniani ab Assumptione

ĐỂ THAM GIA VÀO TỔNG TU NGHỊ

- Gửi những yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng, đề nghị, ước nguyện đến Tổng
Tu nghị trước ngày 11 tháng 6. Vui lòng gửi chúng đến Người quảng bá Tu hội, 
Cha Jean-Paul Sagadou: <sagadoujeanpaul@gmail.com>
- Tham gia “Thư gửi độc giả” trong “NHẬT KÝ TU NGHỊ” này bằng cách quản 
lý công việc của các tham dự viên tu nghị <bernardholzeraa@gmail.com> hoặc 
trên Facebook.

“NHẬT KÝ TU NGHỊ”
Nhóm biên tập: Bernard Holzer, 
Clément Löbel, Loredana Giannetti.
Ảnh: Dominique Thọ và Clément Löbel

Nhóm chuyển ngữ tiếng việt: cha André Tuấn, cha Jean Viết Thắng

Sự kinh ngạc

Ở Châu Phi, chúng tôi 
có xu hướng thu gọn 
Tỉnh dòng Châu Âu ở 
Tây Phương, quên đi 
Miền Tây Phi và Miền 
Châu Á - Thái Bình 

Dương. Tôi ngưỡng mộ lòng nhiệt thành 
của các nhà truyền giáo Châu Âu và niềm 
tự hào trong việc truyền bá đặc sủng của 
cha d’Alzon. Sự ngưỡng mộ này đôi khi 
ẩn chứa những thách đố mà Tỉnh dòng 
này đang phải đối mặt: 
1° Giao Thoa Văn Hoá: Châu Âu tạo 

ấn tượng cho chúng ta về việc tập trung 
nhiều hơn vào việc bảo tồn di sản châu 
Âu. Tỉnh Dòng Châu Âu tự hào về chính 
mình nhưng sự giao thoa văn hóa còn là 
một thách thức lớn ở đây. 
2° Khủng hoảng ơn gọi và những thách đố 
về toàn cầu hóa: Đối mặt với khủng hoảng 
ơn gọi, tỉnh dòng Âu Châu cũng phải đối 
mặt với thách đố về sự thánh thiêng (đặc 
biệt được biểu lộ trong việc thánh hiến tu 
trì) thường bị xã hội coi thường. 
Sứ mạng của các tu sĩ và giáo dân phải 
đương đầu với những quan niệm không 

phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội. 
3° Phần lớn các dự án lớn là ở Châu Âu, 
cũng được hỗ trợ của các Tỉnh dòng khác. 
Chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về sự ổn 
định của thể chế, quản trị. Về phần mình, 
Châu Phi, là nơi cung cấp ơn gọi, ước 
muốn có hoạt động nhiều hơn và yêu cầu 
hỗ trợ nhiều hơn cho các công việc và các 
dự án của nó. 

Sự kinh ngạc
CỦA CHA EPHREM

KAPITULA, CỐ VẤN  
THỨ NHẤT CỦA TỈNH  

PHI CHÂU

Vào năm 2014, đã thấy một sự 
thay đổi mới, Tỉnh Châu Âu!

Lục địa hóa về Châu Âu đã có hiệu quả! Tỉnh 
dòng Pháp đã trải rộng trên bốn lục địa ở mười 
chín quốc gia. Một cây Bao Báp đích thực với 
347 tu sĩ, không tính giáo dân của Giao Ước, 
đây là một tỉnh dòng lớn nhất trong Hội dòng. 
Với các thực thể vệ tinh mới của mình, Miền 
Tây Phi và Miền Châu Á – Thái Bình Dương, 
tỉnh dòng đầu tiên trải nghiệm sự chuyển đổi 
của Đức Mẹ Lên Trời, chưa tính đến những 
thách đố: tính quốc tế và liên văn hóa, xung 
đột giữa các thế hệ và não trạng! Dự án tông 
đồ đa dạng của nó tại các giáo xứ, các ngôi nhà 
dành cho giới trẻ và đào tạo, nơi dưỡng lão, 
tiếp đón, truyền thông, thực tế xã hội, đại kết 
và đối thoại liên tôn, các dự án lớn, xem như là 
các A-rê-ô-ba thực sự cho việc loan báo vương 
quốc nơi đó truyền bá di sản thiêng liêng của 
Đức Mẹ Lên Trời. Tỉnh dòng cố gắng hết sức 
có thể, nhưng nó là một thực thể tôn giáo bất 
thường trong tổ chức của Hội dòng. Dân số 
của nó tiếp tục tăng - cảm ơn Chủ mùa gặt 
vì đã đánh thức lại một số ơn gọi của người 
Pháp! Sự tăng trưởng này đã khiến người ta 
nghĩ đến sự đồng hành của các Miền hướng tới 
Phó Tỉnh Dòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc điều hành và quản trị Tỉnh dòng. Chúng ta 
phải chúc mừng sự hào phóng vô song của của 
tĩnh dòng trong và ngoài gia đình Đức Mẹ Lên 
Trời! Còn đi xa hơn !

CHƯƠNG TRÌNH 
THỨ HAI, NGÀY 5 THÁNG 6
Chiều:
Trình bày của Miền Tây Phi
Trình bày của Miền Châu Á - Thái Bình 
Dương
Trình bày của Tỉnh dòng Andine

 
THỨ BA, NGÀY 6 THÁNG 6
Sáng:
Trình bày của Tỉnh dòng Bắc Mỹ
Trình bày văn bản tiến chương về Giao ước 
Giáo dân và Tu sĩ
 
Chiều:
Báo cáo của Tổng thư ký về Đào tạo
Tổng hợp công việc nhóm theo thứ tự ưu tiên

CỦA ERIC KIHUNDU, GIÁO DÂN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI TỪ GOMA


